
IK WIL (NIET ALLEEN) WETEN...

 
 

Ik wil niet alleen weten 'wat je later wilt gaan worden'. Ik wil weten waar je naar verlangt,
naar hetgeen wat voor jou zo belangrijk is dat je er elke dag voor op wilt staan en beter

in wilt worden. Ik wil weten wat je kwetst, wat je raakt en waarvoor jij door het vuur gaat.
 

Ik wil niet alleen weten of jij minimaal zevens op je rapport hebt staan. Ik wil weten hoe
je aan je cijfers, voldoende of onvoldoende, bent gekomen. Ik wil weten of je geleerd hebt

om door te zetten, om verschillende strategieën te gebruiken en om samen te werken.
 

Ik wil niet alleen weten hoeveel nieuwe kennis je hebt geleerd vandaag. Ik wil weten of je
de competitie met jezelf durft aan te gaan om elke dag te groeien en te ontwikkelen. Ik wil

weten of je vragen kunt stellen om zo zelf tot nieuwe kennis te komen.
 

Ik wil niet alleen weten waar jij allemaal (bij) bent geweest. Ik wil weten of je je eigen
beste vriend kunt zijn. Ik wil weten of je voor je mening durft uit te komen, ook al is
niemand het met je eens. En of je voor gek durft te staan, ter wille van plezier en het

avontuur van het leven.
 

Ik wil niet alleen weten hoeveel online vrienden je hebt. Ik wil weten of je je kunt
verbinden met anderen en goede relaties opbouwt. Ik wil weten hoe jij jezelf kunt zijn bij

jouw vrienden. Hoe jij je aan hen spiegelt en hoe ze ervoor zorgen dat je het beste in
jezelf naar boven haalt.

 
Ik wil niet alleen weten hoe mooi en prachtig het verhaal is dat je kunt vertellen. Ik wil

weten of je om hulp durft te vragen als je je klein, nietig en onwaardig voelt. Ik wil weten
of je kwetsbaar durft te zijn, of je jouw verhaal kunt delen met anderen. En of je bij pijn

kunt zijn, de mijne en de jouwe.
 

Ik wil niet alleen weten wat jij later zult gaan studeren of bereiken. Ik wil weten waar jij
op dit moment trots op bent, welke kwaliteiten jij te bieden hebt aan de wereld.. En wat jij
aan kleine dingen doet om de wereld een beetje 'beter', mooier of gelukkiger te maken.

 
Ik wil niet weten welk 'label' of 'stempel' jij hebt gekregen. Ik wil weten of je in jezelf

waardeert wat jou 'anders' maakt, eigen en uniek en daarmee onderscheidend aan wat
alle anderen kunnen bieden. Ik wil weten hoe jij jezelf hiervoor waardeert. 
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